


Zondag 1 september

Geen Chiro wegens herexamens of congé

Zondag 8 september

Gewone Chiro voor bepaalde groepen

(14.30u-18u), geen Chiro voor andere

groepen, zie afdelingsstencil

Zondag 15 september

Gewone Chiro voor bepaalde groepen

(14.30u-18u), geen Chiro voor andere

groepen, zie afdelingsstencil

Vrijdag 20 - Zaterdag 21 september

90 JAAR CHIRO WEMMEL

(https://www.facebook.com/events/185

3058728475405)

Zondag 22 september

Geen chiro

Zondag 29 september

Gewone Chiro (14.30u-18u), zie

afdelingsstencil

Beste ouders, leden en Chirovrienden,

September vormt een nieuwe start. Zowel op
school, op de hogere school als op het werk.
Bovenal echter ook voor de jeugdbeweging. Waar
de groepen in het begin van de maand nog één of
twee vergaderingen als afscheid met de oude
leiding organiseren, vindt naar jaarlijkse gewoonte
in de tweede helft van september onze
overgangsrite plaats. De laatste zondag van de
maand vormt meteen de perfecte zondag om de (al
dan niet) nieuwe groep en leiding te leren kennen.

September vormt een nieuwe start, maar evenzeer
een verderzetting. Onze Chiro kan erover
meespreken: Chiro Wemmel viert namelijk deze
septembermaand haar 90 JAAR BESTAAN. We gaan
dit mega-jubileum flink vieren en kunnen dit niet
doen zonder jullie – alle generaties die hebben
bijgedragen aan dit geweldige avontuur. Dus, trek
je feestoutfit aan en kom langs op ons
jubileumfeest! En neem gerust zoveel mogelijk
chiro-vrienden, oude leiders, vrienden, familie en
iedereen die je kunt vinden mee. Het feest vindt
plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 september op
het Hondenveld (grasveld aan de Folletlaan). Op
vrijdag starten we om 15u met een afterwork,
gevolgd door een gezellig zomerterras met lekker
eten en een feestje tot in de late uurtjes. Op
zaterdag beginnen we om 9u met onze jaarlijkse
overgang waarbij de leden erachter komen wie hun
nieuwe leiding wordt, nadien beginnen we rond
12u30-13u met de overgangsBBQ, gevolgd door
een hoop activiteiten en een continue zomerterras.
De avond sluiten we af met muziek, entertainment
en nog meer feest!

Alle informatie kunnen jullie op ons
Facebookevenement terugvinden, zet jullie daarbij
zeker maar op GAAN :
(https://www.facebook.com/events/18530587284
75405). We hopen jullie allemaal te zien op ons
feestweekend!
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https://www.facebook.com/events/1853058728475405
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BELANGRIJK:
• Kinderen die eens willen proberen om een dagje mee te doen met de Chiro zijn altijd
welkom! Dit is kosteloos en zeker de moeite waard, spreek maar iemand van de leiding aan
voor meer info.
• Voor ‘nieuwe’ leden: wil je je definitief inschrijven voor de Chiro? Dat gebeurt digitaal via
onze website: www.chirowemmel.be.
• Voor ‘oude’ en ‘nieuwe’ leden: vergeet de betaling niet. Het inschrijvingsgeld voor het eerste
kind bedraagt 35 euro. Vanaf het tweede kind dient nog maar 25 euro betaald te worden. Dit
bedrag mag gestort worden op rekeningnummer BE80 7341 8829 3577 met vermelding van de
naam en de groep van het kind.
• Uniformen: alle leden behalve de Pipo’s worden verwacht om met een volledig uniform naar
de Chiro te komen. Je kan elke zondag voor of na de Chiro bij de leiding een uniform passen en
zij gaan het voor jou halen.
• Kamp: ieder jaar gaan we in de eerste twee weken van augustus op kamp. Houdt dit ook vrij
want het is de bedoeling dat elk lid dat meegaat ook effectief een heel kamp meegaat, zonder
uitzonderingen.
• Alle belangrijke data, zoals evenementen, kan je op de site van Chiro Wemmel vinden
onder 'Jaarplanning'. Deze data kunnen uitzonderlijk veranderen (en is niet steeds 100%
up-to-date), maar dan worden jullie op de hoogte gehouden via mail, Facebook en/of
Instagram.
• De Chiro gaat normaal elke zondag door van 14u30-18u, tenzij anders vermeld in dit boekje.
En als je €0.50 meebrengt, krijg je niet alleen limonade tijdens het vieruurtje, maar spijs je ook
je eigen kas.

Groeten,
De leidingsploeg, Nicolas Cougnon (onze volwassen begeleider) en in het bijzonder de
hoofdleiding
Casper Vereertbrugghen & Isaac Schamp



Belangrijk!
Vergeet niet te trooperen! Door online en via trooper te
bestellen kan jij zonder iets te verliezen een centje aan

onze chiro schenken!

Dit zijn enkele shops waarmee je via trooper geld in het
laatje brengt voor Chiro Wemmel!

En er zijn er nog veel meer! Check zeker de site.

Vergeet je steeds te
trooperen? Installeer de trooperbot op je computer.
Deze geeft aan wanneer je op een website zit waar je

kan trooperen.

Meer info: www.trooper.be

http://www.trooper.be


Boris Godu Pipo meisjes boris.godu@gmail.com
0460 35 01 85

Rosa Ceuleers Pipo meisjes rosa.ceuleers@gmail.com
0474 29 26 38

Sieg De Mulder Touzani Pipo meisjes sieg.demulder@gmail.com
0476 61 83 72

Arthur Ceuleers Pipo jongens arthur.ceuleers@gmail.com
0472 01 88 50

Milan Haentjes Pipo jongens haentjes.milan@hotmail.com
0473 25 12 92

Eloïse Claeys Pipo jongens eloiseclaeys1@hotmail.com
0474 56 17 11

Line Lafère Speelclub meisjes line.lafere@gmail.com
0494 05 03 58

Lorien Adriaensens Speelclub meisjes lorien.adriaensens@gmail.com
0498 41 93 32

Jack Thyssens Speelclub jongens jack.thyssens@icloud.com
0471 85 34 96

Ernst Caeymaex Speelclub jongens ernst.caeymaex@hotmail.com
0477 78 18 42

Siglien de Schrijver Kwiks siglien.deschrijver@hotmail.com
0498 43 49 37

Grimm De Mulder Touzani Kwiks grimmdemulder@live.be
0495 29 14 61

Yana Vereertbrugghen Kwiks vereertbrugghenyana@gmail.com
0471 86 81 01

Thor Godu Rakkers thor.godu@gmail.com
0474 25 62 41

Stan Moreau Rakkers stan.elias.moreau@gmail.com
0477 55 99 24

Floor Dedeurwaerder Rakkers floor.dedeurwaerder@gmail.com
0468 48 58 96

Isaac Schamp Toppers isaac.schamp@gmail.com
0470 43 05 51

Raf De Mulder Touzani Toppers rafdemulder@gmail.com
0471 49 30 77

Geike De Backer Toppers geike.debacker@gmail.com
0468 58 73 83

Aurore Huygens Toppers Aurore.huygens@icloud.com
0485 29 42 04

Kate Van Huyssteen Tipies Kate.v.huyssteen@gmail.com
0479810090

Kiéran Bruyndonkcx Tipies Kieran.bruyndonckx@gmail.com
0471314436

Casper Vereertbrugghen Kerels vereertbrugghen0casper@gmail.com
0494 76 78 55

Cas Vanden Broeck Kerels casvandenbroeck@hotmail.com
0492 04 01 22

Ellen Adriaensens Tipa’s adriaensens.ellen@gmail.com
0491 89 41 42

Mira Dedeurwaerder Tipa’s dedeurwaerdermira@gmail.com
0468 27 67 78

Tibo Philippin Aspiranten tibo.philippin@gmail.com
0476 90 27 27

Jerome Moreau Aspiranten jerome.moreau.2002@gmail.com
0492 85 60 21

mailto:geike.debacker@gmail.com


Pipo meisjes

Lieve, allerliefste, allerleukste en tofste Pipo-meisjes van de hele wereld,

Het is bijna niet te geloven, maar dit is de allerlaatste stencil van ons voor jullie. Voordat we

afscheid nemen, willen we nog even terugblikken op het fantastische Chirokamp dat we

samen hebben beleefd.

Dag 1 kwamen jullie allemaal super enthousiast aan. Iedereen koos een plekje in de tent en

installeerde zich goed. Maar al snel moesten jullie in actie komen, want de Pipzoo had onze

hulp nodig! Met al onze krachten voerden we alle opdrachten perfect uit en veroverden de

zoo. Elk van jullie kreeg een eigen diertje om voor te zorgen, en jullie deden dat met zoveel

liefde en zorg als de beste verzorgers.

De volgende ochtend werden jullie wakker met kerstmuziek. In jullie mooiste kerstoutfits

genoten we van een heerlijk kerstdiner, gingen we bashglijden op kerstmuziek, maakten we

cadeautjes voor elkaar, en natuurlijk vierden we een fantastisch kerstfeestje met Kidibul en

een chipskerstboom.

Op dag 3 was het tijd voor familiedag. Jullie werden verdeeld over verschillende families en

kregen voor één dag een nieuwe mama en papa.



Dag 4 maakten jullie prachtige spandoeken om Stacey te steunen. Hoewel jullie spijtig

genoeg al naar huis waren tijdens de slotshow, waren de spandoeken een groot succes en

gaven ze Stacey veel moed. Na het maken van de spandoeken trokken we naar het bos en

staken we ons eigen vuurtje aan om heerlijke hamburgers op te bakken en nadien konden

de marshmallows natuurlijk niet ontbreken. Hierna was het tijd voor zangstonde waar jullie

nieuwe chiroliedjes leerden kennen.

’s Avonds gebeurde er iets vreselijks! Plots ontdekten we dat al onze knuffels verdwenen

waren. Gelukkig bleken jullie fantastische

speurneuzen te zijn en vonden we de knuffels in

minder dan een halfuur terug. Zo konden we

toch met een gerust hart gaan slapen. We zullen

leider Jack toch nog eens moeten terugpakken

…

Dag 5 brak aan, en dat betekende: tijd voor de

trektocht! We wandelden door het prachtige

bos en genoten de hele namiddag van het

spelen in de fonteintjes. We sloten de avond af

met ons gezellig eigen pipokampvuur!

De volgende ochtend was het helaas tijd om naar huis te vertrekken... Snif, snif. Het kamp is

echt voorbijgevlogen. We hopen dat jullie volgend jaar allemaal weer meegaan, en

sommigen zelfs voor 10 dagen!

Wat staat er op de planning voor de maand september?

1 september: Vandaag is er geen Chiro, zodat jullie je goed kunnen voorbereiden op jullie

eerste schooldag. Vergeet niet om op tijd in jullie bedje te kruipen, zodat jullie fris en fruitig

aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen! Veel succes morgen!

8 september: Vandaag wordt een superleuke dag, want we gaan samen met de

Pipo-jongens naar de kinderboerderij! Zijn jullie ook al zo benieuwd welke diertjes we

allemaal zullen tegenkomen en kunnen aaien? Misschien ontmoeten we wel een

ondeugend varkentje, een wollig schaap of een nieuwsgierig lammetje! We spreken af op

de normale uren op het Chiroplein. Je hoeft niets speciaal mee te brengen, wij voorzien

een 4-uurtje en een drankje.

15 september: Helaas is het zover, dit is echt onze aller allerlaatste vergadering samen...

😢 Maar geen zorgen, we hebben een originele knutselactiviteit voor jullie in petto, maar

wat we precies gaan maken, blijft nog even een verrassing. Na het knutselen is er misschien



nog wat tijd over, en dan kunnen we als afsluiter nog een paar van jullie favoriete spelletjes

spelen.

Vrijdag 20 en zaterdag 21 september: Chiro Wemmel bestaat dit jaar 90 jaar, en dat laten

we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan! We vieren het hele weekend feest om deze

mijlpaal te vieren. Alle informatie kan je vinden op onze Facebookpagina, en we zullen deze

ook nog via WhatsApp versturen.

Vrijdag start ons feestweekend vanaf 15u met een gezellig zomerterras met aansluitend

optredens tot en met 1u. Ga dus al maar op zoek naar een babysit ;).

Belangrijk voor de leden: Zaterdag om 9u worden jullie verwacht op het hondenveld (het

grasveld rechtover het gemeentehuis) voor de overgang. Tijdens een leuk spel ontdekken

jullie wie jullie nieuwe leiding wordt voor het komende jaar. Aansluitend is er een

overheerlijke BBQ en zijn er weer optredens tot en met 1u. Zaterdagavond vindt ook de

kinderfuif plaats van 19u tot 20u. We hopen jullie hier allemaal te zien!

22 september: vandaag geen chiro, we rusten uit na dat geweldige feestweekend.

29 september: Dan geven we nu het woord aan jullie nieuwe leiding;

heeey liefste pipo girlzzzz. Dit is jullie nieuwe leiding en we hebben suuuuper veel zin in het

nieuwe fantastische jaar dat we met jullie gaan beleven. Vandaag gaan we elkaar wat beter

leren kennen en gaan we samen spelen en springen op springkastelen met WeMove op het

hondenveld. Zorg dat jullie allemaal aanwezig zijnnnn!!!💖💖💖

Heeeeeeeeeeeeeeeel veeeeeeel groetjes van jullie liefste leiding

We hebben ontzettend van jullie genoten dit jaar, we gaan jullie heel hard missen. Hopelijk

vergeten jullie ons niet :).

(Of misschien blijven we wel nog een jaartje bij jullie….. wie zal het zeggen…. spannend!!)

Sidgie, Bobo en Rosie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





pipo jongens

Dag stoere Pipo-jongens,

Met spijt in ons hart schrijven we de allerlaatste keer de stencil voor jullie. Jullie zijn een

mega toffe wilde bende die we enorm zullen missen. Sommige van jullie worden

speelclubs, anderen blijven nog een jaartje pipo. We blikken terug op een top jaar en een

prachtig kamp met mooi weer!

De eerste dag begon meteen spectaculair met het Bachglijden. Jullie raceten naar beneden

met een snelheid die iedereen versteld deed staan, en de lol was er duidelijk van af te lezen

op jullie gezichten. Wat een geweldige manier om het kamp te beginnen!

De tweede dag stonden we al vroeg klaar voor een avontuur van een heel ander kaliber: de

ruimte in! Jullie transformeerden in echte astronauten en aliens en overwonnen elke missie

alsof het niets was. We hebben ons verbaasd over jullie doorzettingsvermogen en

teamwork, echt indrukwekkend!

Dag drie was een dag vol warmte en gezelligheid tijdens familiedag. Jullie werden verdeeld

in nieuwe “gezinnen”. Jullie zijn de jongste van heel de Chiro maar hebben toch goed jullie

mannetje kunnen staan in elke familie.

Op dag vier trokken we de natuur in voor een echt avontuur: de woudloperskeuken! Jullie

hebben bewezen goede hulp te zijn bij het maken van vuur. Alle diktes van hout

verzamelden jullie in een mum van tijd. Veiligheid boven alles, dat wil dus zeggen het vuur

goed doven voor we het bos verlaten. Dat hebben wij als de beste gedaan! ;))

Dag vijf bracht ons op pad voor de grote trektocht. Door het bos wandelen, de natuur

ontdekken, en daarna verkoeling zoeken bij de fonteintjes—het was een dag vol lachen en

plezier. Dit was de ideale afsluiting van een week vol avontuur en kameraadschap.

En toen kwam helaas de laatste dag… Het kamp leek wel voorbijgevlogen, maar de

herinneringen blijven ons bij. We hopen dat jullie er volgend jaar allemaal weer bij zijn, en

misschien zelfs voor een langere periode!



Wat staat er op de planning voor september?

1 september: Vandaag is er geen Chiro, zodat jullie je goed kunnen voorbereiden op de

eerste schooldag. Vergeet niet om op tijd naar bed te gaan, zodat jullie fris en fruitig aan

het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Veel succes!

8 september: We gaan vandaag op bezoek naar de kinderboerderij. Op Zoek naar nog

grotere varkens dan jullie hahaha. Dat zal lang zoeken worden…… We verzamelen op de

gebruikelijke uren op het Chiroplein. Trek kleding aan die tegen een stootje kan, wij zorgen

voor een lekker vieruurtje en drinken.

15 september: Onze allerlaatste vergadering samen, dat vraagt om iets speciaals… We

gaan er een knallende afsluiting van maken! Wat we precies gaan doen, blijft nog even een

verrassing, maar verwacht een middag vol actie, leuke momenten en een herinnering aan

een fantastisch jaar. Zorg dat je erbij bent om samen het jaar op een geweldige manier af te

sluiten!

Vrijdag 20 en zaterdag 21 september: Dit jaar vieren we 90 jaar Chiro Wemmel, en dat

betekent feest! Vrijdag starten we om 15u met een zomers terras vol muziek en optredens.

Zorg dat je ouders alvast een oppas regelen, want het gaat tot in de late uurtjes door!

Zaterdag om 9u worden jullie verwacht op het hondenveld (het grasveld tegenover het

gemeentehuis) voor een spannende overgang. We hebben een leuk spel voorbereid

waarmee jullie te weten komen wie jullie nieuwe leiding wordt. Daarna smullen we van

een heerlijke BBQ en zijn er nog meer toffe activiteiten. We sluiten de dag af met een

knallende kinderfuif van 19u tot 20u. Dit wil je niet missen!

22 september: Vandaag geen Chiro. Na zo’n feestweekend hebben we allemaal even tijd

nodig om bij te komen.

29 september: Vandaag is het zover: jullie maken kennis met je nieuwe leiding! We gaan

samen lachen, spelen en ontdekken wat het nieuwe Chiro-jaar voor ons in petto heeft.

Maak je klaar voor een middag vol verrassingen en gezelligheid. Zorg dat je erbij bent, want

dit is de start van weer een fantastisch jaar! Neem zeker vriendjes mee van op school of de

sportclub!

Heel veel groetjes van jullie leiding,

Eloise, Arthur en Milan

We zullen jullie missen, maar de herinneringen blijven altijd!



Dag allerliefste speelclub meisjes

Dit is (misschien) wel de allerlaatste stencil van ons naar jullie ;)). Maar wat een topjaar hebben we gehad
met als hoogtepunt: KAAAAMPP! Het kamp begon al goed met het mooie weer en met jullie
enthousiasme, voor vele van jullie was het de eerste keer 10 dagen. We waren echte piraten met een mega
mooie eigen piratenvlag, goede smokkelskils met schatten, een eiland waar jullie zijn op vastgeraakt, de zee
hebben veroverd en toen we ‘omgekeerde dag’ hadden even in de wereld van prinsessen vastzaten. Maar
naast alle activiteiten waren jullie een zotte bende met zotte ideeën. Wij hebben mega hard van het kamp
genoten!!! Maar dan is het nu tijd voor de maand september!

1 september: de leiding moet nog even bekomen van chirokamp en zijn zelf een beetje aan het rusten.

8 september: Jullie zijn al goed naar school gegaan dus is het deze week tijd voor een namiddag vol plezier!
We gaan al jullie favoriete spelletjes spelen!

15 september: Tijd voor een dik afscheidsfeestje! Wat we gaan doen is nog een vraag maar wij hopen jullie
allemaal te zien om er een to�e namiddag van te maken!

20 & 21 september: 90 jaar chiroWemmel weekend! OPGELET dit zijn een vrijdag en zaterdag!
Op vrijdag is het zomerterras om van het zonnetje te komen genieten met je ouders, oma/opa, neef, nicht
en daar zullen optredens aan volgen.
Op zaterdag is het OVERGANG: om 9u starten we met het overgangsspel en dan komen jullie jullie
nieuwe leiding te weten. Nadien is er een barbecue op het hondenveld met to�e activiteiten te doen . In
de avond is er een kinderfuif met special guest: radio rita ;)) met daaraan gevolgd kunnen jullie ouders mee
genieten van een tof einde van de avond.

29 september: en dan geven wij (Line en Lorien) graag het woord aan jullie volgende leiding:
Heyheyhey allerliefste speelclub meisjes, hier jullie nieuwe leiding! Jullie kennen ons waarschijnlijk nog
niet als je dit leest, maar wij weten wel al een beetje wie jullie zijn hihi. Vandaag zullen wij elkaar dus wat
beter leren kennen, spannendddd. Ook gaan we naar WeMove in Wemmel waar super coole dingen te
doen zijn, zoals: springkastelen, spelletjes, .. Jullie moeten hiervoor niets speciaals meenemen! Tot snelll xx
Groetjes van jullie nieuwe leiding x

Ziezo, dit was het dan voor ons! Wij hebben van het jaar genoten!
high �ve of knu�el!
Lolo & Line



Quikiessssss

Hey girliesssss… dit was het dan! Het kamp is voorbij en amai hoe tof was het wel niet. Wij als
leiding hebben er 10000000000% van genoten en wij hopen jullie ook. De eerste dag hebben we
niet alleen kennisgemaakt met het kampterrein maar ook met het kampthema.
De tweede dag zijn we gaan kijken hoe, waar en wie ons Filou had vermoord en daar hebben we
gezien dat jullie allemaal top speurders zijn. De derde dag hebben jullie doorgebracht met jullie
eigen Chiro familie waar jullie hebben kunnen racen door op paarden in te zetten.
Dag 4 hebben jullie laten zien dat jullie zeker kunnen overleven in een arena vol gevaar, echt ware
winnaars van de hunger games.
Op de vijfde dag hadden we dauwtrip , wat de meesten wel al wisten toen…(he Noor, met de patat
onder je kussen?!)
Dag zes was het dan weer tijd voor onze jaarlijkse trektocht en de reis dit jaar ging naar een heel
gladde plas waar we alleszins veel hebben gelachen met onszelf die vielen, maar ook met de rest.
De zevende dag hadden we omgekeerde dag en zijn we van echt ma�abazen naar gewone mensen
gegaan die alles in de omgekeerde volgorde doen.
Op dag 8 hebben jullie ons even moeten missen maar hebben jullie een fantastische dag gehad met
de tipas als jullie nieuwe leiding.
Dag 9 hebben we ons Risk spel gespeeld en daar hebben we gezien dat jullie graag landen
veroveren en elkaar graag uitdagen om te winnen en zijn jullie in de avond samen met jullie date of
dates naar de super duper leuke fuif geweest.
Op de voorlaatste dag zijn we zoals gewoonlijk heel de dag bezig geweest met hout rapen wat
daarna heeft gezorgd voor ons adembenemende kampvuur en waar jullie achteraf heel schattig
samen hebben mogen slapen in 1 tent op jullie matje. Waar jullie waarschijnlijk nog een paar
potjes weerwolven hebben gespeeld zoals elke avond wel ging. En aan alle goede tijden komt een
eind dus ook aan kamp…Maar niet getreurd want er is nog de maand september.

1 september: Spijtig genoeg is het vandaag nog geen Chiro want het is nog vakantie en jullie
moeten goed uitrusten voor die eerste dag school.

8 september: Vandaag is er helaas ook geen Chiro want wij zijn nog even weg van thuis om nog te
genieten van die laatste twee weken vakantie.

15 september: Eindelijk weer Chiro dus super goed nieuws maar met goed nieuws komt ook altijd
slecht nieuws en dat nieuws is dat het dan ook weer de allerlaatste vergadering is met ons als
leiding snif snif snif. Maar niet getreurd want we hebben nog een super to�e zondag gepland voor



jullie. Wat we gaan doen is nog een geheim maar wij weten zeker dat jullie dit niet willen missen
dus de boodschap is KOMEN!

Vrijdag 20 en zaterdag 21 september: Dit jaar vieren we 90 jaar Chiro Wemmel, en dat betekent
feest! Vrijdag starten we om 15u met een zomers terras vol muziek en optredens. Zorg dat je
ouders alvast een oppas regelen, want het gaat tot in de late uurtjes door!
Zaterdag om 9u worden jullie verwacht op het hondenveld (het grasveld tegenover het
gemeentehuis) voor een spannende overgang. We hebben een leuk spel voorbereid waarmee jullie
te weten komen wie jullie nieuwe leiding wordt. Daarna smullen we van een heerlijke BBQ en zijn
er nog meer to�e activiteiten. We sluiten de dag af met een knallende kinderfuif van 19u tot 20u.
Dit wil je niet missen!

22 september: Vandaag geen Chiro. Na zo’n feestweekend hebben we allemaal even tijd nodig om
bij te komen.

29 september: Hello Kwiks, de nieuwe leiding arriveert, met een nieuw jaar in petto. Wij hebben
er al zin in, hopelijk jullie ook. Om het jullie en ons al direct aangenaam te maken leren we elkaar
vandaag iets beter kennen zoals (ik zit in het groen en ik hou van, rotte eieren,…). Tot dan!

Dit was dan weer het einde van een mooi jaar! Wij gaan jullie ontzettend hard missen maar weten
dat jullie volgende leiding jullie ook een topjaar gaan geven (omdat wij dat nog eens zijn? Of
niet…) .

Super veel kusjes en knu�els van jullie favoriete leiding xxxxx

~ Grimmeling, Sigloshke en Yeaninne



rakkers
Beste rakkers
Wat een kamp was me dadddeeeeee. We hebben
10 zalige dagen beleefd met jullie. Samen
hebben we onze grenzen verlegd, antennes
gebouwd voor everzwijn Jos. De rivier onveilig
gemaakt. De gevaarlijkste ma�a van heel
Dourbes. En samen met z’n allen kunnen
genieten van een zalig kampvuur. Tis zeer
jammer om te zeggen dat dit misschien wel
onze laatste maand samen is.🫣🤫🤫🤥🤯🤪🫥😵 Maar we gaan dit nog
mooi afsluiten.

1 september: terwijl jullie allemaal jullie schooltassen en pennenbakken aan het vullen zijn, zijn de
rakkerleiding een zonnelaagje aan het leggen zijn op vakantie.

8september: Wij zijn nog steeds op vakantie dus geniet maar van jullie vrije zondag!

15september: Vandaag is onze allerlaatste vergadering samen 😞😔☹😢😭 Wij gaan er een groot
afscheidsfeest van maken! Kom dus zeker allemaal nog eens voor de laatste keer naar de Chiro want het
gaat heel leuk worden!!



20 & 21 september: 90 jaar chiroWemmel weekend! OPGELET dit zijn een vrijdag en zaterdag!
Op vrijdag is het zomerterras om van het zonnetje te komen genieten met je ouders, oma/opa, neef, nicht
en daar zullen optredens aan volgen.
Op zaterdag is het OVERGANG: om 9u starten we met het overgangsspel en dan komen jullie jullie
nieuwe leiding te weten. Nadien is er een barbecue op het hondenveld met to�e activiteiten te doen . In
de avond is er een kinderfuif met special guest: radio rita ;)) met daaraan gevolgd kunnen jullie ouders mee
genieten van een tof einde van de avond.

29 september: en dan geven wij (jullie allerliefste leukste grappigste coolste alfa SKIBIDI sigma leiding)
graag het woord aan jullie volgende leiding: Maar als jullie een eerste allerleukste vergadering willen met
jullie nieuwe leuke leiding. Komen is de boodschap!

Voila, dit was het dan, het einde van een super mooi jaar😢
Wij willen jullie bedanken om altijd met zo veel aanwezig te zijn en elke zondag super leuk te maken!

Dikke kussen van jullie liefste leiding
Stoje, Toje en Floje



toppers

Allerliefste toppertjes, na een prachtige 10-daagse vol jolijt, veel gewandel,
een paar onvoorziene fietsongevallen maar desondanks topactiviteiten
hebben we deze 10 dagen doorleefd met veel gelach en af en toe een traan
(door een iets te ruig spel, niet wanneer leider Isaac ons moest verlaten).

Helaas wordt er wel al eens gezegd dat er een tijd is van komen maar ook
van gaan. En de tijd van gaan (we gaan niet ver hoor) is nu aangebroken…

Ongelukkigerwijs moeten wij jullie nu verlaten. We beloven natuurlijk wel dat
onze vervangers waardig zullen zijn!

Het was ons een genoegen beste toppertjes! We zien jullie snel!

1 september:

geen chiro boe hoe hoe, geen chiro :( de leiding zit nog op vakantie en jullie
op de schoolbanken moehahaha

8 september:

door een gebrek aan leiding kunnen wij jullie (weeral) niet voorzien van een
vermakelijke chirozondag. Nogmaals onze excuses geachte toppers.

15 september:

de alphastrijd was op kamp niet afgerond, er valt nog een eindstrijd te
strijden… Qua opbouw naar een climax kan dit als slotvergadering wel tellen!

20 EN 21 september:

90 jaar Chiro Wemmel!!! Jullie zijn uitgenodigd op het beste evenement van
het jaar; het feestweekend met daarin onze overgang verwerkt. Zaterdag om
09u is het overgang, de dag ervoor zijn jullie uiteraard ook welkom op ons
zomerterras. Een unicum! Zeker komen is dus de boodschap!

29 september:

dit was het dan, het jaar zit erop! Wij vonden het af en toe wel plezant en we
zullen jullie af en toe ook wel eens missen… Hopelijk missen jullie ons af en



toe ook eens. Vandaag is jullie eerste dag met de nieuwe leiding, wat zij in
petto hebben voor jullie is nog een verrassing.

Dagdag toppertjes!!

Aurore, Geike, Isaac & Raf



tipis
yoooo girls

September is aangebroken, betekent dus dat het jaar zo goed als op eindigen staat.
We hebben er een super kamp aan overgehouden, de leiding toch wel ;) hopelijk jullie
ook. Er stond veel op de planning en hebben niet alles kunnen doen jammer genoeg.
Het spel waar jullie dit jaar naar kunnen vragen is het expeditie robinson spel waar
jullie jullie je geamuseerd hebben met alles te geven en zien hoever jullie geraken.
Ook waren we fameus onder de indruk van jullie boerderijen ;) ook al was de ene
toch wat inventiever dan de andere. Overlevingsdag hebben jullie zoals elk jaar super
goed gedaan. Veel geld ingezameld door iedereen waar we chips en andere lekkernijen
van hebben kunnen kopen ;)

wat brengt deze laatste en eerste maand van het chirojaar

1 september: Jammer genoeg nog geen chiro

8 september: Vandaag spelen we expeditie robinson dus kom zeker en bewijs dat jij
het best kan overleven.

15 september: Vandaag jammer genoeg geen chiro

29 september: Hallo tiptiens,
Jullie weten nog niet wie wij zijn maar we willen jullie toch al vertellen wat we op
onze eerste zondag van het jaar gaan doen :)). Het is namelijk wemove inWemmel en
de gemeente heeft ons gevraagd of we daar iets willen verkopen. Natuurlijk heeft
jullie nieuwe leiding al wilde ideeën en moeten we daarvoor een beetje geld
verdienen. We spreken op de chiro af om 12u30 tot 18u. Als jullie iets hebben van
wafelijzer, kom, mixer,... kan dit ons ook enorm helpen. Wij hebben zin om er een
fantastisch jaar van te maken!
xxx jullie nieuwe leiding



Kerels

Dag ***********,

Het einde van ons fantastisch jaar is helaas nabij, en wat hebben we allemaal wel niet mogen
meemaken met elkaar!
Naast een fabuleus jaar, onvergetelijke maanden en een topkamp, willen we nog even een
vergadering proberen te doen alsof we het nog beter kunnen maken.
Afgelopen maand is er niet veel anders gebeurd dan ons wow-kamp.

Om te beginnen aan ons 10-daags avontuur hebben we talloze kilometers afgelegd. De heuse
tocht begon al goed met een lekke band VOOR goed en wel op weg. Gelukkig werden we in
Bergen warm verwelkomt door Discorompke. Nog 2 lekke banden later, waren dan eindelijk
aangekomen op de mooie prairie is Dourbes. Na het verzetten van de tent hadden jullie wat meer
rust verdiend, maar de (milde) dropping moest nog beginnen. Toen jullie terugkwamen wachtte
jullie bedje kort op jullie, want niet veel later mochten jullie genieten van een luxues ontbijt in de
vroege uurtjes.

Dag 2 hebben we de privacy van jullie vuurput verzekerd en begonnen aan een strijd om de
macht. Nu de partijen waren opgericht, kon kamp echt beginnen.

Dag 3 familiedag

Dag 4 hebben we na een beetje zoeken toch een van de mooiste plekjes in de buurt gevonden.
Daar hebben jullie kunnen genieten van de kookkunsten van jullie leiders.

Dan was het tijd voor 2-daagse! Jullie eerste keer de wijde wereld in voor 2 dagen tijdens een
chirokamp. We hebben niet getreuzeld en zijn er onmiddellijk ingevlogen met een aantal rondes
tegen de tijd. Na het karten even gestopt bij de winkel en dan op naar de Mark. Daar was het
eindelijk tijd voor jullie welverdiende rust! Olympische Spelen kijken, douchen, sleutelen aan de
auto, heerlijke pasta eten, LUID ZIJN ‘S NACHTS, … Na een heerlijk lange nacht stond Mark ons
nog op te wachten voor een ritje in de Jeep en een verfrissende verrassing van 4 m diep met een
gladde zijkant.

Dag 7 hebben jullie kunnen genieten van een gevulde dag met 2 nieuwe leiders
Dag 8 was het tijd om jullie overlevingsinstinct te laten gelden. Genoeg verdiend om de rest van
het kamp elke avond jullie nodige suikers binnen te krijgen.
Dag 9 gingen we echt eens bepalen wie nu de beste partij was en wie het verdiende om de
heerschappij te krijgen. Ook de prachtige overwinningstoespraken zijn geschreven geweest (denk
maar niet dat we deze hebben weggegooid!).
Dag 10 hout rapen
Dag 11 BYE! Het was fijn jullie te hebben gekend.

Wij moeten jullie alle 3 vanuit ons hart bedanken voor dit topkamp en wij hopen dat jullie met volle
teugen hebben kunnen genieten van deze editie van chirokamp.
Nu genoeg met dat klef gedoe! Tijd voor de laatste maand met ons en de 1e maand met de
opvolgers die proberen onze schoenen te vullen (wat niet makkelijk zal zijn!)!



Planning september:

1 september: Vandaag geven we nog geen chiro. Sorry! Deal with it.

8 september: Dit is dan echt de laatste vergadering met jullie leidertjes. Graag zien we jullie hier
allen verschijnen voor een veelbelovend afscheid.

15 september: Wij zitten op vakantie dus helaas geen chiro voor jullie. Nog een reden om 8
september zeker present te zijn. Geniet van jullie vrije dag :)

20 en 21 september: Een feest om nooit te vergeten, 90 JAAR CHIRO WEMMEL. De planning
hebben jullie hopelijk al gezien op Facebook en we verwachten jullie hier dan ook zowel vrijdag als
zaterdag! Neem iedereen mee die je kent, deel het evenement, nodig mensen uit! Tot dan!

29 september: En dan geven Jack, Casper en Cas nu graag het woord aan de leiding die jullie
komend jaar zal amuseren: Hello kereltjes, deze dag is de eerste dag met jullie nieuwe leiding
#spannend

Vandaag weten jullie eigenlijk al wie wij zijn maar wanneer jullie dit lezen is dat waarschijnlijk nog
een geheimpje hihi

kwestie van een goede kennismaking hebben wij voor vandaag een quiz gemaakt. verzamel maar
informatie over alle leiding zodat jullie zeker over alle mogelijke nieuwe kerel leiding, want de
verliezer zal zeker niet gespaard worden…

Houdt ‘em stijf en tot in den draai,

Jack, Casper en Cas XXX



TIPAS

Hellowww,

Het laatste boekje met jullie favoriete
leidingsduo :((( ouhhhh, ween ween
Eerst en vooral wij gaan jullie super hard
missen en hopen nog is af te spreken
wanneer jullie jullie nieuwe leiding al
hebben.

Hopelijk vonden jullie kamp even leuk
als wij dat vonden en willen jullie
volgend jaar zowel voorpost als kamp als
napost nog eens opnieuwmeemaken!
Hier een paar fotootjes om kamp eens
snel opnieuw te beleven.

En dan nu komende maand:
1 sept: Geen chiro :((
8 sept: Geen chiro :((
15 sept: Geen chiro :((

=> Aangezien we deze
vergaderingen niet naar de chiro
kunnen komen omdat wij nog op
vakantie zijn, vroegen wij ons af of
jullie nog eens wouden afspreken



met ons eind september/begin oktober🥺

20/21 september: 90jaar chiroooo
Dik feestje dus!! We verwachten jullie heel het weekend op het hondenveld/ op de
chiro. Meer info kunnen jullie terugvinden op Facebook. Laat die feestbeentjes nog
eens zwieren zoals op kamp he meiden!

29 september: Vandaag dus geen chiro omdat wij gisteren al een super mega to�e
BBQ hebben gehad (of was dit nog een verrassing, oepsies).

Dikke kusjes van jullie lievelingsleiding

Evomind en Smirash



Aspiranten
Yooo de manne, ulle laatste kamp zit erop en wa een kamp da het was. Hopelijk
vonden jullie dat ook, wij als leiding al zeker en vast wel. Na al die fantastische
pranks is het eindelijk tijd om eens serieus te worden dit jaar, da gaat misschien
ne moeilijke worden voor jullie ma we hebben er vertrouwen in ;)

1 september: geen chiro

8 september: vandaag geen chiro want ja gelle zijt toch op conge

15 september:Vandaag is de dag dat onze wegen scheiden van lid naar leider wie had
da ooit gedacht we zullen dan ook ulle laatste Chiro zondag afsluiten in glory door te
doen wat we best doen en al ff niet meer gedaan hebben een ouderwetse voetbal
wedstrijdje dus als ge nog ne laatste keer zonder gevolgen een ruit wilt insjotten tis
nu da ge het moet doen he dus alles aanwezig🙂

20/21 september: Dit weekend 90 jaar pakt zeker ulle mamake en papake mee meer
info in den algemene

We voelen ons vereerd ulle leiding te mogen geweest zijn in dit fantastische laatste
jaar, jullie waren een to�e ( en soms tamme groep;) ) ma we hebben er zeker het beste
van gemaakt. Doet da goe dit jaar!
Groetjes,
Leider 1 Jojo xx
Leider 2 Turbo xx
Leider 3 Zwits




